
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisverslag N1302 

Tendensvakantie in Burgh Haamstede,  

“Landal Resort Haamstede” 

 

 

 

  



  



Dit zijn de vakantiegangers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Vrijdag 16 augustus 

 

De reis begon op het kantoor van Tendens. Paul, Wieneke en Jan waren daar 

heengebracht. Op tijd vertrokken we naar Veenendaal waar we Harry 

ophaalden, hij was gebracht door zijn zus en zwager. We konden daarna de reis 

voortzetten naar Burgh Haamstede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Gouda zijn we er even uit gegaan om 

de benen te strekken en een boterham te 

eten. Precies op tijd kwamen we in Burgh 

Haamstede aan. 

Na enig zoeken vonden we de receptie. Daar zat Rob al op ons te wachten. Hij 

was door zijn familie gebracht. Om de sleutel op te halen moesten we wel een 

poosje in de rij staan. 

Uiteindelijk viel dat ook wel weer mee. 

Toen op zoek naar ons huisje. Bij de receptie was gezegd dat we de slagboom 

door moesten. Het werd een heel gezoek. Maar ja, als je de verkeerde slagboom 

(slagroom) neemt! 

We hadden huisje nummer 97, nee het was een villa! 

Wat een prachtig huis!! 

Eerst alles bekeken, beneden was een grote kamer door de openslaande deuren 

konden we naar het terras waar we heerlijk konden buiten zitten. Beneden was 

een slaapkamer voor Paul en Harry, ze hadden een eigen douche. Boven waren 



3 slaapkamers, 1 voor Rob en Jan, 1 voor Wieneke, en 1 slaapkamer voor Janny 

en Nel. 

Hier konden we zeker een week logeren!!  

Na het uitpakken van de koffers was het tijd voor wat drinken. 

Onze vakantie kon beginnen. 

Nel ging aan de slag om een 

maaltijd klaar te maken, 

Wieneke wilde wel 

meehelpen en zo stond 

binnen korte tijd een 

heerlijke pan met macaroni 

op tafel. 

Na de macaroni (natuurlijk 

met toetje!!) hebben we nog 

een wandeling over het park 

gemaakt. Weer thuis had 

Wieneke nog iets voor ons 

allemaal. Het was een eigen 

gemaakt dolfijntje. Iedereen 

was heel verrast door dit 

cadeautje. 

Na nog een drankje was het tijd om naar bed te gaan. 



Zaterdag 17 augustus. 

 

De dag zijn we rustig begonnen. Om 10 uur zaten we aan het ontbijt en rond 11 

uur zijn we richting Oost Kapelle gegaan. Daar was een rommelmarkt met een 

muziekcorps. 

Paul had al snel iets gevonden. Ook hebben we er een legpuzzel van de 

Matterhorn gekocht een puzzel van 1000 stukjes voor € 0,50. En wat hebben we 

daar de hele week plezier van gehad!! 

Ook was er ringsteken, we hebben er lange tijd staan kijken hoe knap de ruiters 

hun lans door de ring konden steken. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was het leuk! 

Daarna zijn we naar West 

Kapelle gereden, want daar 

was een Oldtimershow. 

Onze mannen ( maar ook de 

vrouwen) haalden hun hart 

op. Wieneke gaf later toe 

dat ze het ook heel leuk 

vond. Ze heeft zelfs achter 

het stuur van een Buggy 

gezeten, wel eerst gevraagd 

natuurlijk. Prachtig, al die 

oude auto’s.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op de terugweg naar Burgh Haamstede zijn we nog langs de supermarkt 

gegaan. Met tassen vol zijn we huiswaarts gekeerd. Daar heeft iedereen 

getekend of geschreven over de superdag die we met elkaar gehad hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Tekening van Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van Harrie 

 

 

 

 

 

Tekening van Wieneke 

 

 

 

 

Tekening van Jan    

 

 

 

 

Tekening van Rob 

 

 



Nel ging intussen eten koken. Gezellig met een tafelkleedje en kaarsjes hebben 

we daarna krieltjes met sperziebonen, worstjes en komkommersalade gegeten. 

Maar de legpuzzel van de Matterhorn was er ook nog, daar wilden we toch echt 

nog mee aan de gang. Een 

puzzel van 1000 stukjes, zou 

die deze week afkomen? 

Janny haalde een plank uit 

het keukenkastje, daar 

konden we ‘m op maken. 

Wel wat te klein, maar ach. 

Na nog een drankje was het 

weer tijd om naar bed te 

gaan. Aan een heerlijke dag 

is weer een einde gekomen. 

Zondag 18 augustus. 

 

Janny had de ontbijttafel feestelijk gedekt, er was een eitje en jus d’ orange, 

echt een zondagmorgenontbijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna naar Domburg. In kasteel Westhove zou de boswachter in zijn 

“huiskamer” iets vertellen over het bos. Een gezellig uurtje hebben we naar 

hem geluisterd en hij naar ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toen een was het tijd 

voor onze boterham.  

Met de assistente van de 

boswachter hebben we 

daarna een wandeling in 

de omgeving van het 

kasteel gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 



Weer terug naar huis. Daar hebben we in Westerschouwen heerlijk op een 

terras buiten gegeten. Wieneke kreeg mosselen (dit was haar wens en die werd 

vervuld) Rob en Harrie kregen saté, Janny scholfilet, en Paul en Nel zalmfilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een spelletje Jeu de Boule en tafeltennis en een drankje is het weer gauw 

laat geworden. Het was weer een gezellige dag. 

 

Maandag 19 augustus. 

 

Vandaag zal het een wat rustiger dag worden. Na het ontbijt gaan we richting 

Brouwershaven, daar is een toeristische 

markt. Die viel een beetje tegen, er was niet 

veel te beleven. Wieneke heeft er toch nog 

een mooi T-shirt gekocht. Na het bezoek aan 

de markt ontmoeten we Loes en Albert, de 

vrienden van Janny, dan kon er gelijk een 

groepsfoto van ons gemaakt worden voor het 

stadhuis van Brouwershaven. 

 

We hebben gezellig met elkaar 

wat gedronken en daarna 

kaarten gekocht en afscheid 

genomen van Loes en Albert. 

Ze beloofden een keer langs te 

komen in ons huisje/villa. 

Op een bankje, met uitzicht op 

de haven, hebben we ons brood 

opgegeten. 

 

 

 



 

Dan gaan we richting Dreischor, daar is een Streek-en Landbouwmuseum 

“Goemanszorg”. Er was van alles te zien over vroeger, in huis, maar ook 

machines en voortuigen van de boerderij en ook spelletjes van vroeger en nu. 

Iedereen wilde wel meedoen. 

 

 

 



De spelletjes 

Op de terugweg naar huis hebben we nog de nodige boodschappen gedaan 

voor het avondeten. Dat werd kip met satésaus, rijst, kool, kroepoek en zure 

bommen. Na het eten is iedereen nog weer creatief geweest met tekenen of 

schrijven. We sloten de dag af met een drankje en een chippie. 

 

Dinsdag 20 augustus 

 

Vandaag gaan we naar Neeltje Jans. Het is niet ver rijden, nog geen kwartier. 



 

Het was een leuke, interessante dag. 

Weer terug in ons huis hebben we 

vissticks met bloemkool, aardappeltjes, 

aardappelpuree en appelmoes gegeten. 

Janny had als toetje een heerlijke 

fruitsalade gemaakt. Het was weer 

smullen!!! Na het eten kwamen Loes en Albert op bezoek. Zij hebben onze 



getekende en geschreven creaties bewonderd. Het werd een gezellige avond 

met een drankje en een hapje. Ook aan deze dag kwam weer een einde. Moe 

maar voldaan zijn we gaan slapen. 

 

Woensdag 21 augustus. 

 

Na het ontbijt zijn we naar Brouwershaven gegaan, want Loes en Albert hadden 

ons gevraagd hun boot te komen bekijken, die in de haven “Den Osse” lag.  

Daar aangekomen waren Wieneke, Jan, Harrie en Rob vlug aan boord. Maar hoe 

moest Paul de boot in? Albert had een trapezestoeltje. De volgende beelden 

spreken voor zich. 

Iedereen vond het toch wel een beetje spannend, behalve Paul, die liet het over 

zich heen komen, tenminste zo leek het. Aan boord hebben we wat gedronken. 

Na ons bezoek zijn we in de buurt van de haven naar een strandje gegaan. 

Wieneke en Janny zijn gaan zwemmen, Loes kwam nog met haar rubber boot. 



 

 

 

 

 

 

 

’s Middags hebben we een bezoek gebracht aan een oud schooltje in Burgh 

Haamstede, men had er een museum van gemaakt: “De Burghse Schoole”. 

Het klaslokaal was heel leuk, Nel was weer even juf, iedereen in de bank, 

Wieneke stak haar vinger op als ze wat wilde vragen, Jan moest in de hoek (nee 

hoor, niet echt!!) Harrie was de inspecteur, of was het Paul? Ook hebben we op 

een lei geschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenslotte nog een drankje op een terras, en daarna naar huis. Daar hebben we 

spaghetti met tomatensaus gegeten. Ook werd er nog getekend en geschreven 

over wat we beleefd hadden. En wie nog zin had ging verder met de legpuzzel. 

We konden weer terugkijken op een heerlijke dag. 

 

Donderdag 22 augustus 

 

Vandaag is het onze laatste vakantiedag. Het weer is de hele week prachtig 

geweest, maar vandaag regent het. Ach, misschien niet zo erg, want we gaan 

naar het Watersnoodmuseum in Ouderkerk, dan zijn we grotendeels binnen. 

Het is een half uurtje rijden. Het museum gaat over de Watersnoodramp in 

1953. 

Met veel aandacht zijn we in het museum geweest en hebben de film bekeken 

over de ramp. We konden toen zien hoe erg het allemaal geweest was. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                Uitkijkend over de Oosterschelde 

 

’s Avonds gaan we voor de laatste keer uit eten, bij “Zeebonkie”, het is niet ver, 

we kunnen er lopend heen. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen liet het zich goed smaken. Zelfs een toetje kon er nog wel in!! 



 

 

 

Thuis gekomen gaan we nog even puzzelen. Nee, de puzzel komt niet af, maar 

we komen toch wel een heel eind. Wieneke mag ‘m mee naar huis nemen. We 

hebben eerlijk geloot. 

          Zover zijn we gekomen.                                       Zo moest ie worden. 

 

 



Vrijdag 26 augustus. 

 

Ja, onze vakantie is bijna voorbij. Wat hebben we het goed gehad met elkaar. 

De wekker ging al om 7 uur. Rob zou om 10 uur opgehaald worden door de taxi. 

De laatste spullen moeten nog in de koffers, nog een lekker ontbijtje en de 

spullen in de bus. De taxi voor Rob is op tijd. We nemen afscheid en we kunnen 

vertrekken. Op weg naar Woerden waar Harrie door zijn broer zal worden 

opgehaald. Ook dat ging allemaal goed. In Arnhem op het kantoor van Tendens 

werden Wieneke, Jan en Paul opgehaald. Dan is onze vakantie voorbij!! 

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Wij, Janny en Nel kijken 

terug op een gezellige week. Misschien zien we elkaar terug op een andere 

vakantie van Tendens. 

 

 

 

 

 

Gehoord deze week: 

 

Volvo  Volgende onderdelen liggen verdop 

Audi   Als u duwen interesseert 

Ford   Financieel onrendabel 

Honda  Hoge onkosten na dure aanschaf 

Skoda  ’s Morgens knutselen onder de auto 

Opel   Ongelofelijk pikant en lenig 

Renault  Roest en narigheid achtervolgt u lange tijd 

Jamaha  Japanners maken alles half af 

VW   Vrekkerig wagennetwerk 

Panda  Praktisch altijd nadelig door achterstalligheid 

BMW  Boeren mest wagen 

Fiat   Fietsen is altijd troef 

 

Vóór het eten gingen we bidden, ná het eten gingen we nabidden. 



 


